Liturgie
van de trouwdienst van

Hidde Bruins

en

Karlijne de Kleuver

op donderdag 21 augustus 2025 om 15.30 uur

in de

Sionskerk te Alphen aan den Rijn

Voorganger: Ds P.H. Zaadstra
Pianist: Wilfred Boerefijn



Bij de binnenkomst van het bruidspaar luisteren we naar het lied:
‘Ik zal er zijn’ van Sela

Welkom
Zingen Psalm 84: 1 en 6

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

0 HEER' der legerscharen God,

zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,

om 's HEEREN voorhof in te treen!
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

6 Want God, de HEER', zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad' en ere geven;

Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,

die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER', die op U bouwt,

en zich geheel aan U vertrouwt.

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Aanvangstekst
"Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11)

Zingen Lied 464 uit de Bundel Opwekking

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer

Die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur

Wij staan nu op heilige grond

waar Hij verschijnt met vuur

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht

Wees stil want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur

Wees stil want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt



Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem

Wees stil want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 167 uit de bundel Opwekking

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed
We lezen uit de Bijbel 1 Korinthe 13

De uitnemendheid van de liefde

1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik
klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou
ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

5 zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,



zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,

7 zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieén betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden,

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

11Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

overlegde ik als een kind,

maar nu ik een man geworden ben,

heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van
aangezicht tot aangezicht.

Nu ken ik ten dele,

maar dan zal ik kennen,

zoals ik zelf gekend ben.

13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Zingen Heer U bent altijd bij mij (Opwekking 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot



ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Verkondiging
Zingen Al sprak ik alle talen (melodie WK 459 ‘Op bergen en in dalen’)

1 Al sprak ik alle talen

van mensen overal,

al zong ik de vocalen

van eng'len zonder tal,

als ik de liefde miste,

dan was ik als metaal.

Een tong die zoekt te twisten
Klinkt als een schel metaal.

2 Al kon ik profeteren

door een bijzonder licht,
verborgenheden leren

op wetenschap gesticht,

al kon ik zelfs geloven

met kracht die bergen slecht,
als ik de liefde miste,

was mijn geloof niet echt.

3 Al gaf ik al mijn have
aan ar(e)men in nood,
mijn lichaam als een gave
te branden tot de dood,
als ik dan nog zou missen
de liefde met haar daad,
dan zou ik mij vergissen
en gaf het mij geen baat.

4 De liefde is lankmoedig,
waardoor ze veel verdraagt;

ze handelt gul en goedig,

doet goed, ook ongevraagd.
Haar aard is niet mismoedig,
jaloers of vol van nijd,
lichtvaardig noch hoogmoedig,
maar goedertierenheid.

Lezing van het Huwelijksformulier

Zingen Lied 245: 1 (Bundel A.F. Troost) melodie psalm 136
Tijdens het zingen van dit lied mogen jullie opstaan en elkaar de rechterhand geven

Welkom, bruidegom en bruid,
spreekt voor God uw ja-woord uit,
geeft elkaar de rechterhand



liefde houdt uw trouw in stand

Huwelijksgeloften

Hendrik Dirk Bruins, belijd jij hier voor God en zijn gemeente, dat jij als je wettige vrouw uit Gods hand wilt
aanvaarden: Kaatje Engelina de Kleuver en beloof je dat je haar trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in
rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal, of tot Jezus terugkomt; dat je haar in liefde

zult dienen, leiden en beschermen, overeenkomstig het heilig evangelie?
Antwoord:

aanvaarden: Hendrik Dirk Bruins, en beloof je dat je hem trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en
armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal of tot Jezus terugkomt; dat je hem zult liefhebben, helpen
en respecteren, overeenkomstig het heilig evangelie?

Antwoord:

Zingen Lied 245: 2

Tijdens het zingen mag Levi met de ringen naar voren komen

Geeft elkaar in deze kring

hand en hart, uw naam, uw ring
draagt die tot de dood u scheidt,
toonbeeld van verbondenheid.

Ringwisseling

Zingen Lied 245: 3

Maakt u klein voor God de Heer,
knielt hier naast elkander neer.
Hij die u zijn hart belooft

legt zijn handen op uw hoofd.

Gebed om Gods zegen.
Zegen

Zingen Lied 245: 4 (staande)

Lof zij Vader, Zoon en Geest,

looft Hem op dit bruiloftsfeest

Hij verbindt u, man en vrouw,

in uw liefde glanst zijn trouw.

Overhandiging van de huisbijbel door ouderling van dienst, dhr. Van Arkel.
Dankgebed en voorbeden

Collecte voor Christenen voor Israél




Opwekking 770 — Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben bent U wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'lk ben' en "Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven zegt Ik ben bij jou
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig U die mij ziet

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij

Uw naam is 'lIk ben' en 'k zal er zijn'

De toekomst is zeker ja eindeloos goed

Als ik eens moet sterven als ik U ontmoet

Dan droogt U mijn tranen U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus laat mij niet gaan

O Naam aller namen aan U alle eer

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn

Ik zal eeuwig zingen dicht bij U zijn

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij

Uw naam is 'lIk ben' en 'lk zal er zijn'

Uw naam is 'lIk ben' en 'k zal er zijn'

Zegen

Bij het verlaten van de kerk klinkt ‘Friends’ van Michael W. Smith



